Zijn Woord is levend - 6/8

Intro:
C|C-F/C|]C]|C-F/IC|C |C-F/C|]C]|C-G

Couplet 1
C Em
Zij was verdrietig, vermoeid door haar problemen
F G

Ze voelde zich eenzaam, alleen staan in haar strijd

F o G Am
Tot op het moment dat zij Gods Woord opensloeg

F C G C|]C-F/Ic|]C]|C-G

En las over Jezus, die het lijJden verdroeg.

Couplet 2
Hij was verward door de meningen van mensen
Zijn hoofd vol gedachten, en zijn vreugde was hij kwijt
Tot op het moment dat hij Gods Woord tot zich nam
En de focus weer kreeg op Gods heerlijke plan

F C G C
En de focus weer kreeg op Gods heerlijke plan

Refrein
Em F C G
Zijn Woord is levend, een vast fundament
F C/E Am G

Je bent dus gezegend, wanneer je het kent

F C G Am
Een lamp in het donker, en kracht voor je ziel

F C G C
Het opent je ogen, het spreekt steeds opnieuw

F C G C|]C-F/C]C]|C-F/C

Het opent je ogen, het spreekt steeds opnieuw

Couplet 3

Zij was verdwaald in de zonden van de wereld
Geloven deed ze wel, maar dat merkte je niet echt
Tot op het moment dat haar Bijbel open ging

Eén tekst die haar raakte, gaf een heel nieuw begin.

Couplet 4

Hij was verbitterd, verwond diep van binnen

Het onrecht van vroeger, het liet hem maar niet los
Tot op het moment dat hij de Bijbel weer las

Het Woord werd als olie, die zijn wonden genas
Het Woord werd als olie, die zijn wonden genas

Refrein

Bridge:
Am F

Voor ieder persoon en voor ieder moment
C G

Voor iedere dag en voor waar je ook bent



F o G Am
God wil graag spreken, dat is niet de vraag

F C G C
De vraag is of jij de tijd neemt vandaag
F C G C

De vraag is of jij de tijd neemt vandaag

Refrein



